


Dankbare herinnering aan

DE HEER

Willy De Spiegeleer
Maranne ven Den Dressehe

geboren te Velzeke-Ruddershove op 6 juni 1950
en thuis overleden te Ronse op 29 september 2024

De familie dankt u voor
uw blijken van deelneming.

Liefste vake

Ik voel nog de laatste drukken van je hand in de mijne.
Nooit was iets te veel, alles deed je met liefde.
We hebben veel gelachen met je moppen
en veel herinneringen gemaakt die we zullen koesteren.
Je hebt gevochten en verdiend om te rusten zonder pijn.
Ik mis je zo vake.

Je rozemieke, Jolien en Chris

Als het leven je ontglipt
en de dood is zo dichtbij
dan verdwijnt de woede
en voel je je vrij.
De strijd is gestreden,
je hebt je best gedaan
en de pijn zal verdwijnen.

Moeke



