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“‘ Ik ben het, zegt Gij dan,
kom maar met Mij mee naar de overkant,
wees maar niet bang, zegt Gij, hier is mijn hand

M. Jacobse

Liefdevol aandenken aan

DE HEER

Gerard Wybraeke

echtgenoot van mevrouw Cecile Deriemaeker

Ere-Hoofdinspecteur-Directeur Federale Overheidsdienst Sociale Zaken
Ere-Voorzitter Registratiecommissie Gent
Ere-Secretaris Bestuursorgaan Werken Glorieux Ronse
Gewezen lid van het Sint-Gregoriuskoor Ronse

geboren te Etikhove op 15 maart 1940
en overleden te Ronse op 9 november 2024

Om God nabij te komen, om in God binnen te treden moet je
bereid zijn alles los te laten.

Op 9 november, Papa’s sterfdag lezen we op de kalender van
Phil Bosmans deze tekst. Hij is Papa op het lijf geschreven.

Als een leeuw heeft onze Papa en Vava 20 jaar lang gevochten
tegen een nietsontziende ziekte. Helder van geest werd

geleidelijk aan gevangenschap in zijn eigen lichaam zijn lot. Dit
lot heeft hij waardig en zonder klagen gedragen ten einde toe.

Hij, de sterke persoonlijkheid van weleer, de noeste werker

op de boerderij van zijn ouders en van zijn peter, hij die
beroepshalve nauwgezet te werk ging, hij de leider en
initiatiefnemer, de pater familias heeft steeds opnieuw moeten
loslaten tot alleen de wetenschap overbleef dat zijn echtgenote
en kinderen in onderlinge goede verstandhouding alle zorg op
zich namen, een wetenschap die hem tot zegen was.

Zijn oneindig doorzettingsvermogen, zijn schranderheid,
zijn empathie en luisterend oor, het zijn stuk voor stuk
eigenschappen die hem tot op het eind bleven typeren en
waarin we ons hem blijvend dankbaar zullen herinneren.

Bedankt Papa, we vergeten je nooit.




