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Dankbare herinnering aan

We zullen het nooit vergeten
te weten wat het is.

De traagheid van gemis
DE HEER het niet meer kunnen geven.
Bij jou gezeten deed het pijn je zo te zien

André De BrUYCker de immer sterke en grote man, op het bed

jouw bevestiging na het verzet.
Je leeft verder in ons
in woorden en gedachten
in verhalen
in gebaren van zorg
Z0 eigen en zo vertrouwd.
Je leeft verder in ons hart.

weduwnaar van mevrouw Julia Houbracken

geboren te Brussel op 20 januari 1934
en overleden te Ronse op 15 september 2024

Leider van de Jong Kajotters
Volgeling van Cardyn

Lid van de Katholieke vormingsbeweging Milac

De familie dankt u voor uw blijken van deelneming.




